
Hobbit schaak  

Na een spannende achtervolging door bloeddorstige Orks heeft het reisgezelschap van  de beroemde 

hobbit Bilbo Balings een veilige plek gevonden in het ruw-houten huis van Beorn. Hoewel: veilig? 

Gastheer Beorn zelf is de grootste bedreiging. Hij is afwisselend mens en beer, een zogenaamde 

"skinchanger", en in zijn hoedanigheid als beer levensgevaarlijk. Beorn is een schaker, zo lijkt het. 

Tolkien vermeldt dat deze vervaarlijke "natuurmens" een vriend is van de dierendokter en tovenaar 

Radagast. Mogelijk schaakt Beorn met Radagast.  

Peter Jackson, regisseur van de Hobbit-films, brengt het unieke schaakspel van Beorn prachtig in 

beeld (zie de foto hieronder). Het spel is een decorstuk dat speciaal voor deze film is gemaakt, met 

dieren als schaakstukken. De pionnen zijn vertegenwoordigd door egels. Meer dan 2 miljoen 

Nederlanders en meer dan 100 miljoen mensen in de hele wereld hebben van deze filmbeelden 

genoten. Het schaakspel is in de film gebruikt als treffende illustratie voor de mysterieuze zonderling 

Beorn. Dat zegt wat over het beeld dat mensen hebben van schakers. Of beter, het zegt wat over hoe 

schakers zijn. Iedere schaker is immers een zonderling met een mythische inslag, of we dat nu leuk 

vinden of niet.  

Nadat ik op mijn vijftiende de boeken van Tolkien verslond genoot ik de afgelopen jaren van de Lord 

of the ring-films en de Hobbit-trilogie. Jammer dat het er nu op zit.  
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