Prijzenkast

Naast schaken zijn lezen en geschiedenis de belangrijkste van mijn bezigheden buiten het werk.
Schaakboeken, geschiedenisboeken, natuurlijk, maar ook allerlei andere genres. Om de gekochte
nieuwe boeken netjes op te bergen hebben wij een paar grote boekenkasten in huis. Maar omdat er
een min of meer constante aanvoer van nieuwe boeken is moet er soms wat opgeschoond worden.
Welke boeken gaan weg om ruimte te maken voor de nieuwe? Dat is altijd een heel gevecht, want je
hecht je aan boeken.

Wat ook kan: een vak in de boekenkast dat voor “andere” zaken wordt gebruikt leegmaken en dat
voor boeken gebruiken. De laatste paar keren viel het oog daarbij op mijn “prijzenkast”. Kan die niet
opgeschoond worden? Dat geeft meteen ruimte voor heel veel nieuwe boeken. In die “prijzenkast”
staan de prijzen die ik in mijn schaakleven heb gewonnen:

Daar staan me een paar mooie prijzen zult u misschien zeggen, maar bij nader inzien valt dat wel wat
tegen. Twee hoofdprijzen: een beker “Jeugdkampioen van Promotie in 1979”, en een medaille omdat
ik lid was van het team dat in 1982 kampioen van Nederland werd in de categorie t/m 20 jaar (mijn
bijdrage van 1 uit 5 was echter niet zo groot), en daarnaast twee zilveren oliebollen voor de winst in
ons Oliebollentoernooi in ik meen 1988 en 1989. De rest zijn een paar bekers voor het winnen van
finalegroepen in onze interne competitie (de finalegroepen zijn in 2007 afgeschaft), van de B-groep
van een paar toernooien in Zoetermeer en het Haags kampioenschap en, links op de foto, een
sleutelmapje als aandenken omdat zes van de acht Promotieteams in het seizoen 1992-1993
kampioen werden. Dat was het. De laatste 2 aanvullingen zijn “Winnaar groep 2 van het
Promotietoernooi” in 1994, en de laatste was de winst van finalegroep D in 2007. Dat is inmiddels 17
jaar geleden... De oorzaak dat er sindsdien geen aanvullingen meer zijn geweest? Minder bekers voor
winnaars (men kiest nu vaker voor aardsere zaken), maar ik doe ook aan veel minder toernooien
mee, de finalegroepen zijn zoals gezegd afgeschaft en de categorie “jeugd” ben ik inmiddels wel
ontgroeid.

Dus: is het allemaal rommel die zo naar het plastic-afval kan (het is meestal blik of plastic) of niet? Ik
pak ze één voor één op en bedenk weer even waar ze allemaal voor staan. lemand heeft zo’n
wedstrijd georganiseerd, er waren mensen die er graag aan meededen, en er waren winnaars en
verliezers. De organisator had bedacht dat het leuk was om er een beker aan toe te kennen, en de
winnaar heeft die gekregen. Er zit aan iedere beker een stukje geschiedenis. Onwillekeurig ga ik terug
in de tijd om te bedenken hoe ook allemaal weer was. Dat allemaal bedenkend zet ik de bekers weer
terug. In plaats van weggooien ga ik ze maar weer eens oppoetsen. De kracht van nostalgie. De
ruimte voor nieuwe boeken moet maar komen van het afvoeren van andere boeken. Mijn vrouw
vindt het jammer, maar deze prijzen houd ik nog even. Is er meteen een mooi plekje voor de bekers
die ik straks als senior ga winnen...



