Het clubblad Manuel Nepveu

Heeft uw vereniging nog een clubblad? Of is de club-website het standaardvehikel om als
clubleden ook niet-mondeling te communiceren? Bij onze club is er ooit, lang geleden, enige
discussie over geweest, maar de conclusie was al snel dat het clubblad toch behouden moest
blijven. Het wat uitgebreidere leesvoer komt op papier toch net even wat prettiger uit de
verf.

Goed dan, wat komt er zoal in een clubblad? Laat ik het recente clubblad van S.V. Promotie
eens bij de kop nemen (De Promoot, jaargang 71, nummer 3, juni 2023, te downloaden van
de website).

Om te beginnen zijn er bijdragen van administratieve aard: standen in de interne en externe
competities, vooruitblikken op volgend seizoen. Hoort er gewoon bij als je de historie van je
club wilt bijhouden. Als je die gegevens alleen op de website plaatst, gaan ze vermoedelijk
verloren.

Heel wat clubgenoten hebben de moeite genomen om hun beste partijen uit heden en
verleden voor het voetlicht te brengen. Dat is wat je in een clubblad wilt zien. Een lid uit
Verweggistan herinnert ons nog eens aan sprankelende partijen uit het verleden. Je zou dit
schaak-culturele bagage kunnen noemen.

Dan zijn er bijdragen die op de actualiteit inspelen, een must in elk cluborgaan. In ons geval:
Beat the Master, waarin Bram, een van onze sterkere guppen, een (groot)meester in de
KNSB-simultaan van 31 mei weliswaar niet verslaat, maar hem in elk geval op remise houdt.
Missie (half?) geslaagd dus.

Al het voorgaande zou je kunnen opvatten als standaardinhoud van een clubblad, hoort er bij
en moet er in. De niet-standaard bijdragen vormen het verrassende deel van een clubblad.
Wat vinden we zoal?

Rudi’s rubriek waarin het dit keer gaat over smerige zetjes met behulp van de zware
stukken. Niet al te moeilijk, maar o zo nuttig en altijd weer leuk. Sadisten zijn wij immers
allen!

De zetten van van Zetten. Er zijn weinig schaakstukjes waarvan mijn nekharen recht
overeind gaan staan. Dit is er een. Dat is natuurlijk een aansporing om het te lezen. Het zij zo.
Wat een kwaliteit!, waarin Gerhard laat zien wat hij heeft opgestoken van de online
schaaklessen die via de Kennemer Combinatie worden gegeven, in dit geval met betrekking
tot het positionele kwaliteitsoffer. De lessen worden hier in praktijk gebracht.

Thomas More en Erasmus, door Jan Willem. Origineel. Eventjes met de ogen knipperen
als je de titel ziet. Een zeer aansprekende eerste zin en verder interessant om te zien hoe een
en ander tot een controversiéle karakteristiek van de schaakspeler leidt.

Fischer Random Chess, waarin webmaster Rens via een reis door Peru en Bolivia bij deze
vorm van schaken terechtkomt en laat zien hoe ook de Grote Jongens rare fouten begaan.
Schaakgraven, door Henk A., wiens morbide belangstelling mijn volledige sympathie heeft.
Henk en de andere redacteur van ons blad, twee sympathieke, nochtans met het zweepje
opererende heren, gooiden er ook maar meteen een ‘oude doos’ reisverhaal van mij in,



handelend over het Londense Kensal Green Cemetery, alwaar uw dienaar in twee etappes
(1980 en 1995) duizenden voetstappen heeft liggen, op zoek naar... Leest u het maar!

Al met al een gevarieerd aanbod, voor elk wat wils. Vermoedelijk zal dit clubblad niet
ongelezen bij de gemeentereiniging eindigen. Hopelijk is dat bij uw clubblad ook zo.

Soms komt het voor dat bijdragen ‘van derden’ in een clubblad opgenomen worden. Een
redacteur heeft elders ‘gespiekt’ en actie ondernomen. Uit de recente column van Hans weet
ik dat dit ook bij ons blaadje in een grijs verleden is gebeurd. Zelf heb ik enige malen als

‘derde’ gefunctioneerd. Om hoogrode koontjes van te krijgen... &

Tenslotte wens ik u allen een goede vakantietijd, met ruime gelegenheid om uw clubbladen
van het afgelopen schaak- en schrijfseizoen nog eens door te nemen!



