
Mag de tegenstander de klok stilzetten? 

In meer dan 40 jaar clubschaak was het mij niet overkomen, maar in november 2022 overkwam het 

mij dan toch. 

Het begon in een externe wedstrijd. Ik was iets te drinken gaan halen voor de geachte tegenstander 

en voor mijzelf. Terwijl ik met de drankjes het bord naderde probeerde ik uit de stand van de 

hefboompjes af te leiden of ik al aan zet was. Ik was inderdaad aan zet. Maar er was iets vreemds aan 

de hand. Toen ik weer achter het bord zat zag ik dat de klok niet liep. Hoe kon dat?? 

Dat werd mij al gauw duidelijk toen de tegenstander zich rustig naar voren boog en het middelste 

knopje onder het scherm indrukte. De klok begon te lopen, mijn tijd telde af. 

De tegenstander had dus de klok stilgezet. Ja, lees deze laatste zin nog maar een keer! De klok 

stilgezet… 

Maar mag dat?? Volgens mij mag dat alleen als je opgeeft. En misschien als de klok het niet goed 

doet, maar dan moet je de westrijdleider erbij halen. 

Ik stond in dubio. Moest ik nu de winst claimen? Dat zou wel erg onsportief zijn. We waren amper 

een half uur bezig in de partij. Maar ja, wie zet er nu ook de klok stil?? In een externe wedstrijd nog 

wel. Ik zei er verder niets van en won uiteindelijk de partij.  

Ik begrijp het wel een beetje. Ik was de drankjes gaan halen voor ons beiden en de tegenstander 

wilde voorkomen dat ik een beetje van mijn tijd zou kwijtraken.  

 

Maarrr…wat tijd kwijtraken als je een drankje gaat halen is ook een psychologisch iets. Je laat de 

tegenstander zien dat je je dat kennelijk kunt veroorloven. Je drukt daarmee een stukje superioriteit 

uit. Psychologische oorlogsvoering zeg maar. Zo zie ik dat tenminste. 

En dan heb je een tegenstander die dat zomaar dwarsboomt door de klok stil te zetten! Zou het uit 

vriendelijkheid zijn, of begrijpt hij welke bijbedoeling ik heb en is dit  zijn tegenzet? En als ik 

inderdaad de partij zou claimen (de nucleaire optie), hoe zou het dan aflopen?  

 

Uiteindelijk won ik de partij op reguliere wijze. 

Maar ik vond een geen fijn idee dat mijn “wapen” me was afgenomen.  

U weet dat Fischer in de match tegen Spasski de 2e partij niet kwam opdagen. Spasski kreeg zo een 

gratis punt, maar dat was niet bevordelijk voor zijn spel, denkt men. 

Ik hoor op de Schaaksite graag uw mening in de commentaren. Moet je de klok stil (kunnen) zetten 

als de tegenstander een drankje gaat halen? 

 

 


